
Orde van dienst 28 september 2025
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk

2e zondag van de herfst
Liturgische kleur: groen
Muziek: Sjaak Warnaar (orgel/piano) en 
de cantorij
Welkom: Petra Verra
Lector: Janneke Benedictus
Doventolk: Alice van Duijvenvoorde
Voorganger: ds. Annelene Metz

OM TE BEGINNEN

Welkom en mededelingen 

Stil gebed (we gaan staan)

Zingen ‘Alles wat adem heeft love de 
Here’ 

(Liedboek 146c:1,2,3)

Bemoediging en groet

Kyriegebed ‘God van ons leven, open ons 
hart’ 
gezongen door cantorij, allen zingen 
‘Heer ontferm U’

Loflied ‘Alles wat adem heeft love de 
Here’ 

(Liedboek 146c:7)

HET WOORD

Gebed

Moment met de kinderen

Kinderlied ‘Gebed om zegen’ 
(Hemelhoog 473)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!Vader, 
maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij.
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn. 2x
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

De kinderen t/m 6 jaar mogen naar de 
oppas gaan.

Bijbellezing 1 Timoteüs 6:11b-19

Zingen ‘De wijze woorden’ (Liedboek 
1001)

Bijbellezing Lucas 16:19-31

Zingen ‘God, die leven hebt gegeven’ 
(Liedboek 718)
couplet 1 en 3 door cantorij, couplet 2 en 
4 door allen

Verkondiging

Zingen ‘Ik zal in mijn huis niet wonen 
(Liedboek 999)
voorzang door cantorij

ONS ANTWOORD

Toelichting op de collecten 
1e collecte voor stichting ‘Als kanker je 
raakt’
2e collecte voor Emmaüs 
Collectebusjes voor Young Africa

Geven kan via de QR-code, de Emmaüs 
app, pge.nu 



of de collectezakjes bij de uitgang 

Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze 
Vader’ 

De kinderen kunnen opgehaald worden 
uit de oppas.

Slotlied ‘Dank U, Heer, voor al wat leeft’ 
(Hemelhoog 553)

1. Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft:
voedsel, vreugde, overvloed –
Gij zijt overstelpend goed!
Dank U wel voor al wat groeide,
wind en wolken, licht en lucht,
velden vol van goede vrucht,
dank dat duizend bloemen 
bloeiden!

2. Al te veel bleef ongedaan; 
stil verwijtend zien ons aan 
armen, bedelend om brood – 
levend lijken zij al dood. 
Geef ons heden open handen, 
ogen om opnieuw te zien 
uw geboden, alle tien 
vlammen die van liefde branden.

3. Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk –
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft;
wie hier treurt mag binnentreden,
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn:
eindelijk een land van vrede

4. Dank U, Heer, dat wie zo leeft 
dankzij Pasen toekomst heeft 
honing, melk in overvloed, 
Kanaän wordt meer dan goed! 
Vrolijk zingen wij tezamen 
wereldwijd het hoogste lied 
als uw wil voorgoed geschiedt 
juichend: halleluja, amen!

Zegen
besloten met 

Na de dienst ben je van harte welkom in 
de Ontmoetingsruimte voor koffie of thee. 


